
ROUWGEBRUIKEN IN ONZE TIJD 
 

A) EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN –  
 Bijbelstudie over Tessalonicenzen 4:11-18  

 
In dit Bijbelgedeelte gaat het over hoe wij als christenen omgaan 
met het verlies van geliefden. Hoe verdrietig mag je zijn? Waar put 
je hoop en troost uit? 
 

13	Broeders	 en	 zusters,	wij	willen	 u	 niet	 in	 het	 ongewisse	
laten	over	de	doden,	zodat	u	niet	hoeft	 te	 treuren,	zoals	zij	
die	geen	hoop	hebben.		
14	Want	 als	 wij	 geloven	 dat	 Jezus	 is	 gestorven	 en	 is	
opgestaan,	moeten	wij	 ook	 geloven	 dat	 God	 door	 Jezus	 de	
doden	naar	zich	toe	zal	leiden,	samen	met	Jezus	zelf.		
15	Wij	 zeggen	 u	 met	 een	 woord	 van	 de	 Heer:	 wij,	 die	 in	
leven	blijven	 tot	de	komst	van	de	Heer,	zullen	de	doden	 in	
geen	geval	voorgaan.		
16	Wanneer	 het	 signaal	 gegeven	wordt,	 de	 aartsengel	 zijn	
stem	verheft	en	de	bazuin	van	God	weerklinkt,	zal	de	Heer	
zelf	uit	de	hemel	neerdalen.	Dan	zullen	eerst	de	doden	die	
Christus	 toebehoren	 opstaan,	 17	en	 daarna	 zullen	 wij,	 die	
nog	 in	 leven	 zijn,	 samen	 met	 hen	 op	 de	 wolken	 worden	
weggevoerd	en	gaan	we	in	de	 lucht	de	Heer	tegemoet.	Dan	
zullen	we	altijd	bij	hem	zijn.		
18	Troost	elkaar	met	deze	woorden.	

 
 
 

Bespreek met elkaar de volgende vragen: 
 
*1* Paulus zegt n.a.v. het overlijden van een geliefde: ‘U hoeft niet 

te treuren’. Mag je dan geen verdriet hebben na een sterfgeval? 
Hoe bedoelt Paulus dat? 

*2* Wie zou Paulus bedoelen met ‘zij die geen hoop hebben'? 
*3* Paulus gebruikt in het Grieks twee woorden voor ‘overlijden’. Hij 

zegt dat de gelovigen ‘ontslapen' (vs. 13) en dat Jezus is 
‘gestorven’ (vs. 14). Waarom maakt hij dit verschil, denk je? 

*4* Wat voor indruk maakt de omschrijving van de terugkomst van 
Jezus op jou (vs. 16)? Wat stel je je voor bij het ‘in de lucht de 
Heer tegemoet gaan’ (vs. 17)? 

*5* In de hemel zijn we ‘samen met God en Jezus’ (vs. 14) en na de 
terugkomst van Christus zullen we ‘altijd bij Hem zijn’ (vs. 17). 
Wat betekent dat voor jou als nadenkt over het eeuwige leven? 

*6* Welke troost (vs. 18) haal jij uit dit bijbelgedeelte? 
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B) OVER CREMATIE  
In de Bijbel is er duidelijk sprake van dat begraven de meest 
voorkomende manier van afscheid nemen is. Daar zit een diepere 
betekenis achter, namelijk van het zaaien van de graankorrel in de 
aarde. Zo zaaien christenen een aards lichaam in het graf. En ze 
geloven in de opstanding uit de doden. Tegelijk staat er in de Bijbel 
geen duidelijk gebod of verbod als het om begraven of cremeren 
gaat. Wat betekent dat voor ons vandaag als we nadenken en 
doorpraten over dit onderwerp? 

 
Bespreek met elkaar de volgende vragen: 
 
1/ Als iemand jou vraagt waar jij voor zou kiezen: begraven of 

cremeren, wat zeg je dan? En welke (bijbelse) argumenten zou 
je dan noemen?  

2/  Waarom is in de laatste 40 jaar het aantal crematies van bijna 
15% naar meer dan 60% gestegen? Welke argumenten heeft 
men voor die keus? 

3/ De meeste christenen hebben cremeren tot voor een jaar of 
10/20 geleden altijd afgewezen als onchristelijk. Waarom deden 
ze dat, denk je? 

4/ Heb je wel eens een crematie bijgewoond? Wat is het verschil 
met een begrafenis? Hoe komt dat? Wanneer zou je ervoor 
kiezen om een crematie-plechtigheid niet bij te wonen? 

5/ Is cremeren voor een christen een kwestie van kleingeloof? Of 
van zonde? Hoe kijk jij daar tegen aan?  

6/ Wat vind je van de volgende stelling? 
 “Begraven is niet alleen een bijbelse gewoonte, maar een zaak 

van christelijke levensstijl. Daar gaat een positief getuigenis van 
uit in onze steeds minder gelovige samenleving.”  
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C) OVER ANDERE ROUWGEBRUIKEN  
Er zijn meer gebruiken rondom het overlijden en het afscheid 
nemen. In alle fijngevoeligheid zou je daar samen ook heel goed 
over door kunnen praten. De volgende onderwerpen werden 
aangedragen bij de preekvoorbereiding. 
 
Bespreek met elkaar de volgende vragen: 
 
[1] Hoe kijk jij aan tegen de bloemen of kransen bij een 

begrafenis/crematie? Waarom kom je op rouwkaarten soms de 
nadrukkelijke wens ‘geen bloemen’ tegen? Heeft dat iets te 
maken met het verbloemen van de harde werkelijkheid? Of zijn 
bloemen en kransen meer een uiting van medeleven? 

[2] Hoe lang moet je als familie een ‘oud graf’ in stand houden? 
Mag je na 20 of 30 jaar bewust een graf laten ruimen door de 
burgerlijke gemeente? 

[3] De één komt regelmatig op een begraafplaats om een overleden 
geliefde te gedenken. Een ander heeft daar helemaal geen 
behoefte aan en komt er bijna nooit. Hoe is dat bij jou?  

[4] Er wordt heel verschillend gedacht over het laten zakken van de 
kist op de begraafplaats. Soms blijft de kist boven het graf 
staan, soms gaat hij tot net onder het maaiveld, soms laat men 
de kist helemaal tot op de bodem zakken. Bij een crematie net 
zo: soms wordt eerst de kist uitgedragen, soms lopen eerst de 
aanwezigen de zaal uit en blijft de kist achter.  

 Hoe denk jij daar over?  
[5] Hoe moet een christelijke rouwdienst eruit zien? Moet daar altijd 

een predikant of voorganger bij?  
[6] Je ziet steeds vaker op een grafsteen ook een foto van de 

overledene staan. Hoe vind je dat? 


