
Handelingen 2 vers 41-47 
41Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; 

op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met onge-

veer drieduizend. 42Ze bleven trouw aan het onderricht van 

de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, bra-

ken het brood en wijdden zich aan het gebed. 
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, 

vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het geloof had-

den aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschap-

pelijk. 45Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de 

opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag 

kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, bra-

ken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden 

in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God 

en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde 

hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden wor-

den. 

 

Romeinen 1 vers 8-12 
8Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u al-

len, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken 

wordt. 9God, die ik door de verkondiging van het evangelie 

over zijn Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u 

onophoudelijk in mijn gebeden noem. 10En altijd vraag ik 

dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe 

te komen. 11Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te 

laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, 12of 

liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw 

geloof en u door het mijne. 
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