Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onver-
mij-delijk dat er mensen ten val worden gebracht,
maar wee de mens die de valstrik zet!

Matteiis 18 vers 7

Demas heeft me verlaten;

hij heeft deze wereld lief gekregen
en is naar Tessalonica vertrokken.
2 Timotelis 4 vers 10

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de
mensen hielden meer van de duisternis dan van het
licht, want hun daden waren slecht.

Johannes 3 vers 19

Beseft u niet dat vriendschap met de wereld vijand-
schap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn
met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Ja-
kobus 4 vers 4

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals
de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust
en verlies de moed niet.

Johannes 14 vers 27

Ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En
de overwinning op de wereld hebben wij behaald
met ons geloof. Wie anders kan de wereld overwin-
nen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God
is? 1 Johannes 5 vers 4-5

Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie
hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie
horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld
weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Joh. 15:19

We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de he-
le wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf
is.

1 Johannes 5 vers 19

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen,
maar de Geest die van God komt, opdat we zouden
weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschon-
ken. 1 Korintiérs 2 vers 12

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om

zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, vol-
maakt en hem welgevallig is. Romeinen 12 vers 2

Wanneer u afgunstig en verdeeld bent,
dan bent u nog gebonden aan de wereld,
dan leeft u nog als ieder ander.

1 Korintiérs 3 vers 3

Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij
deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld
hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten heb-
ben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uit-
geleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’
Johannes 18 vers 36

We leven wel in deze wereld,
maar vechten niet

met de wapens van deze wereld.
2 Korintiérs 10 vers 3

De akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de
kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de
kinderen van het kwaad.

Matteiis 13 vers 38

Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd
heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft
aan de heilige Geest, wie het weldadig woord van
God en de kracht van de komende wereld ervaren
heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmo-
gelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo
iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw krui-
sigt en aan bespotting blootstelt. Hebr. 6 vers 4-6

Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft
God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in
de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgeko-
zen om de sterken te beschamen; wat in de ogen
van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat
niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is te-
niet te doen.

1 Korintiérs 1 vers 27-28

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader
niet in hem, want alles wat in de wereld is - zelf-
zuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronk-
zucht -, dat alles komt niet uit de Vader voort maar
uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat
voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwig-
heid. 1 Johannes 2 vers 15-17

Ik bid voor de mensen die u mij uit de wereld gege-
ven hebt. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld
haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals
ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen
uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt
beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de
wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.

Johannes 17 vers 9+15-16




