Kort doopformulier voor de kinderdoop
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

N.N. & N.N. willen graag hun zoon / dochter N.N. laten dopen.

We luisteren naar de woorden, waarmee Jezus Christus de doop heeft ingesteld: Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door
hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mattels 28:18-20)

We worden in de nhaam van God, de Vader, gedoopt, omdat wij door Jezus Christus Gods kinderen
zijn. Hij zorgt voor ons als een goede Vader in de hemel.

We worden in de naam van God, de Zoon, gedoopt, omdat wij in leven en sterven eigendom zijn van
Jezus Christus, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed.

We worden in de naam van God, de Heilige Geest, gedoopt, omdat Hij ons door het geloof met
Christus verbindt, ons troost en altijd bij ons blijft.

Onze kleine kinderen begrijpen nog niet wat de doop betekent, maar de toezegging dat zij Gods
kinderen zijn is al over hun leven uitgesproken. Ook zij behoren tot het verbond van God en tot zijn
gemeente.

De doop is het teken van Gods genade. Dit teken kan niet herroepen worden. Gedurende ons hele
leven, en ook wanneer we aan ons geloof twijfelen, moet dit teken ons er weer zeker van maken, dat
wij bij Jezus Christus horen. Daarvoor zij God eer en dank, nu en in eeuwigheid.

Gebed

Wij zijn U onze dank schuldig, HERE onze God,

Want U hebt zich met ons in leven en dood verbonden.

U hebt de aarde uit het water van de oervloed tot leven geroepen.

U hebt door het water van de zondvloed een nieuw begin met uw schepping gemaakt.

U hebt uw volk Israel uit de slavernij bevrijd en door het water van de Rode Zee naar het land van de
belofte geleid.

U hebt ons uw Zoon bekend gemaakt, toen Hij in het water van de Jordaan gedoopt werd.

U hebt Hem als eerstgeborene van uw toekomstige wereld uit de dood opgewekt.

U brengt dankzij Jezus Christus een gemeente bij elkaar, die met Hem gedoopt, gestorven en
opgestaan is.

Zij wordt door zijn Geest tot leven gewekt en is onderweg naar zijn toekomst.

Wij bidden U voor N.N., die zo meteen de doop ontvangen zal.

Noem hem/haar uw kind, red hem/haar door Jezus uw Zoon, leid en bescherm hem/haar door uw
Geest.

Geef mensen om hem/haar heen, die hem/haar in liefde en trouw tot U en tot uw gemeente brengen.
Laat hem/haar zo groeien in geloof, hoop en liefde, dat hij/zij een gelovige partner van uw verbond
en een levend lid van het lichaam van Jezus Christus, onze Heer, zal worden.

U, de HEER, zij eer en lof in eeuwigheid!

AMEN



Doopvragen
God gaat zijn verbond aan met ons en onze kinderen. Daarom moeten de kinderen van gelovige ouders
gedoopt worden. Omdat ze zelf nog geen antwoord kunnen geven, vraag ik jullie als ouders:

1. Erkennen jullie dat jullie zoon / dochter zondig en schuldig ter wereld is gekomen en
daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, maar dat hij
/ zij toch in Christus voor God heilig is, en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt
behoort te zijn?

2. Belijden jullie dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische
Geloofsbelijdenis samengevat is en in deze gemeente verkondigd wordt, de ware en
volkomen leer van de verlossing is?

3. Beloven jullie dat je je zoon / dochter zult voorgaan in een christelijke manier van leven en
hem / haar zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen, om hem / haar te
leren begrijpen wat het betekent gedoopt te zijn?

Vader en moeder N.N. wat is daarop jullie antwoord? JA

Doop
N.N. (voluit), ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.

Dooplied
Aanspraak gemeente

Geliefde gemeente,

N.N. is nu gedoopt en hoort daardoor tot de christelijke kerk. Wij heten hem / haar welkom in onze
gemeente. Wij willen hem / haar met ons gebed begeleiden en er toe bijdragen dat hij / zij groeit in
geloof, hoop en liefde. Laten we open blijven staan voor het zoeken en vragen van jonge mensen.
Laten we bereid zijn, hen te begrijpen, en meehelpen, dat ze in onze gemeente een echt thuis vinden.

Gebed

Levende God, wij hebben dit kind van U, N.N., in uw Naam gedoopt en opgenomen in de gemeenschap
van uw gemeente. Wij hebben hem / haar het teken van het leven gegeven. Wij danken U, dat U ons
dit kind toevertrouwt. Laat ons zien, hoe wij deze verantwoordelijkheid op de juiste manier kunnen
uitvoeren. Hou dit kind in uw nabijheid, geef N.N. & N.N. als ouders kracht, hem / haar goed op te
voeden; laat hem / haar mensen ontmoeten die hem / haar serieus nemen, het goede met hem / haar
voorhebben en hem / haar niet op dwaalwegen leiden.

Help ons, dit kind zo te benaderen, dat het uw liefde ontdekt, uw vergeving ervaart en in de
geloofsgemeenschap blijft, waarin zij leven en ademen kan.

AMEN



